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‘ONDANKS ALLES…EEN WEG VAN BELOFTE’! OVER DE PROFETENSTEM. 
 

In deze veertigdagentijd zullen we op de zondagen woorden horen van 
de profeet Jeremia. Het zijn niet altijd gemakkelijk in het gehoor 
liggende teksten, en ze kunnen ook nogal wat in een mens teweeg 
brengen. Het roept de vraag op, wat een profeet nu eigenlijk is en wat 
je wel en niet een profetisch geluid kunt noemen? 
 

Het trof me dat twee vooraanstaande theologen recent een boek 
uitgebracht hebben over profeten. Kees van Ekris, Theoloog des 
Vaderlands, in 2021 het boek: “Moderne profeten”, met onder andere 
aandacht voor Martin Luther King, Desmond Tutu, Angela Merkel en 
Bisschop Muskens. En zijn voorganger, Thomas Quartier, maakte een 
heel project rondom de profetenstem dat in 2022 uitliep op het boek 
“Profetenstemmen”. 
 

Als Trouw-redacteur Maaike van Houten hem vraagt naar hoe er 
doorgaans naar de Bijbelse profeten werd geluisterd, windt Quartier er 
geen doekjes om. Zij werden met hun waarschuwingen voor onheil 
vast als vervelende lui gezien. ‘Ettertjes’. Want profeten in de Bijbel 
klagen over het volk, over de wereld. Hun stem is een vermanende 
stem, er moet verandering komen. Ze waarschuwen ‘dat het vijf voor 
twaalf is en zonder hen was het misschien al vijf over twaalf’. 
En dat … willen wij niet altijd horen. 
 

Daarbij: niet elke mening of radicale overtuiging is vanzelfsprekend een 
profetisch geluid. En niet elk ettertje is ook meteen een profeet. Soms 
gelden eenvoudig de wijze woorden van de vader van Theo van Gogh, 
over wie recent (van de hand van Jaap Cohen) de biografie ‘De bolle 
Gogh’ verscheen: ‘Je mag wel alles zeggen, maar je hoeft het niet te 
doen’. 
 

Kenmerkend voor de Bijbelse profetenstem is, dat deze profeten hun 
boodschap spreken door terug te kijken op het verleden, het heden te 
analyseren en zo een ethisch geluid voor de toekomst te laten horen. 
Om het goede te doen. Toekomstvoorspellers zijn ze niet, maar door 
hun manier van kijken wel altijd degenen die hoop geven. En die hoop 
ligt in hun overtuiging dat – hoe groot de kloof ook is - God bij de 
mensen zal blijven. Zij verkondigen een God die zijn volk heeft 
verworpen, maar het niet kan laten vallen en ze vertellen over een volk 
dat zijn God heeft verlaten, maar zonder hem niet kan bestaan. Hun 
stem is nooit alleen maar menselijk van aard, maar steeds door God 
geïnspireerd. De profetenstem spreekt – ook in onze dagen – opdat wij 
toekomst hebben. Een weg van belofte.            Ds. Renske Zandstra  
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BIJPRATEN ONDERWEG  
 
We zijn het nieuwe jaar feestelijk begonnen op zondag 7 januari jl. met 
een gezellige ontmoeting en gelegenheid voor goede wensen en 
aansluitend een korte viering met verhaal rondom het thema  
‘In beweging komen’. Op die manier had ik dat nog niet eerder 
meegemaakt, en ik vond het heel prettig en ontspannen! 

Inmiddels zijn we ook een jaar verbonden als predikant en gemeente, 
iets waar ik nog elke dag blij mee ben. Veel mensen heb ik al leren 
kennen en ook thuis bezocht, maar dat is ook nog steeds gaande.  
Wie graag bezoek thuis wil kan dat gewoon aangeven. 
 

Het blijft heel mooi hoe in de gemeente naar elkaar wordt omgezien. 
 

Nu zijn alle bijzondere momenten en vieringen in het kerkelijk jaar 
samen gevierd, en voor we er erg in hebben begint alweer de  
40dagentijd. Dit jaar staan, naast de klassieke lezingen, lezingen uit de 
profeet Jeremia op het leesrooster. En in de Goede Week straks ook 
teksten uit Klaagliederen. Deze profeet staat bekend als kritisch en ook 
wel als pessimistisch en de tijd waarin hij leefde was daar ook naar. 
Het was een verwarrende tijd. Door het hele boek buitelen de beelden 
van wanhoop en hoop, oordeel en bevrijding, een soevereine God, 
maar ook een bewogen God over elkaar heen. Gehoorzaam aan het 
woord van God probeert de profeet een weg te vinden, voor zichzelf en 
voor zijn gehoor, schrijft dr. Klaas Spronk erover. ‘Ondanks alles… een 
weg van belofte!’, dát is het thema. 

Omdat de 40dagentijd ook een tijd is van inkeer en bezinning is er op 
drie woensdagochtenden om 10:00 uur de gelegenheid om in kleine 
kring met elkaar aan Lectio Divina te doen, We kiezen steeds de lezing 
van de er op volgende zondag als tekst voor de Lectio.  
Na afloop drinken we nog een kopje koffie met elkaar. 
 
Tenslotte wil ik jullie alvast attent maken op Ontmoeting, dat treft! van 
zondagmiddag 9 juni a.s.. Want dan komen, als afsluiting van dit 
seizoen met als jaarthema `Ga mee`, Kees Posthumus en 
accordeonist Juul Beerda, bij ons hun voorstelling: ‘Ga mee,   
De musical’ spelen. Zij spelen die door het hele land, en maken deze 
voorstelling dan steeds op maat voor de gemeente waar ze spelen.  
We hopen op een vrolijke en feestelijk middag! 
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KERKDIENSTEN FEBRUARI 2024 
 

Zondag  4 februari:     voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                    organist: Helmut Schrovenwever 
              collecten: 1ste Diaconie, 2de Kerk 

Wereldwinkel en koffie van Wim en Geertje 
 

Zondag 11 februari:    voorganger ds. A. Plantinga (Barneveld) 
10:00 uur.                    organist: Jan Koert Brinkman 
      collecte:  1ste Diaconie, Kerk 
               

Zondag 18 februari:    voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                             organist: Sietze Kaldeway 
Dienst van Schrift en Tafel  collecten: 1ste The Passion, 2de Kerk 
Koffie van het A team 
 

Zondag 25 februari:    voorganger ds. H.P. de Roest 
10:00 uur.                     organist: Helmut Schrovenwever 

 collecten: 1ste Noodhulp Israël en Gaza, 2de Kerk 
    

Zondag    3 maart:       voorganger mw. ds. R. Zandstra 
10:00 uur.                    organist: Helmut Schrovenwever 

           collecten: 1ste Bartimëus, 2de Kerk 
Wereldwinkel en koffie van Geertje en Wim 
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BIJ DE DIENSTEN  
 

Zondag 4 februari: Op deze zondag lezen we Marcus 1: 29 – 39, dat 
vertelt van de genezing van de schoonmoeder van Petrus en van nog 
andere genezingen. Ook horen we hoe Jezus de stilte en de 
afzondering zoekt, om zich meer bewust te worden van zijn roeping. 
Het gaat om opstaan uit een doods bestaan, genezen worden van wat 
ziek maakt. Op verschillende manieren zal er ook ruimte zijn voor 
inbreng vanuit de ZWO-groep rondom Rwanda. 
 

Zondag 11 februari: We sluiten met deze zondag de Epifanie af en 
kunnen verder lezen uit het Marcus-evangelie: Marcus 1: 40 – 45.  
De genezing van een melaatse en daarbij - als elkaars spiegel -
verhalen uit 2 Koningen 5. Het gaat beide keren om “reiniging” van wat 
aan ons “vreet”, een opstap naar As-woensdag, als de tijd begint om 
ons vrij te maken van wat ons schaadt. 
 

Zondag 18 februari: ‘Ondanks alles … een weg van belofte!:  
Vandaag is het de eerste zondag van de Veertig-dagen. In deze 
periode vervallen kyriegebed-en glorialied en bidden steeds een gebed 
van inkeer. Deze eerste zondag houden we een korte stilte bij het 
schilderij van Vincent van Gogh, van de amandelboom. In de 
Schriftlezing uit Jeremia 1: 4 – 19 komt deze voor, als beeldend wordt 
verteld over de roeping van Jeremia. Zoals de amandeltwijg uitbot en 
bloeit in het voorjaar, zo zullen de woorden van God waar worden.  
Uit Marcus 1: 12 – 15 horen we over de verzoeking in de woestijn:  
ook de weg van Christus begint met een confrontatie met het kwaad. 
Tegelijkertijd wordt duidelijk: met Jezus begint een nieuwe periode in 
de mensengeschiedenis. Dat gedenken en vieren we tijdens de 
Maaltijd van de Heer, deze keer – bij wijze van proef - met alcoholvrije 
wijn. 
 

Zondag 25 februari: Op de tweede zondag van de 40dagentijd klinkt 
traditiegetrouw het verhaal van de verheerlijking op de berg: Marcus 9: 
2 – 10. Uit Jeremia 18 en 19 horen we opnieuw een sterke 
beeldspraak: over de pottenbakker met zijn klei als beeld voor God en 
mensen. In de werkplaats is de klei op de draaischijf nog te vormen,, 
maar wat als aan het eindproduct niets meer te veranderen valt?  
De profeet slaat demonstratief een kruik stuk. 
 

Er spreekt uit zijn woede hartstocht voor gerechtigheid.  
Zullen de mensen luisteren? 
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40dagentijd 2024: Ga mee! 
 
Ga mee! Mee in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen.  
Door Hem te volgen ontmoeten we mensen uit de wereldkerk, van alle 
talen, culturen en achtergronden.  
Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar 
elkaar omzien en hun geloof in God delen. We collecteren in deze 
Veertigdagentijd voor kerken en gemeenschappen in Gaza en Israël, 
Rwanda, Oekraïne, Kosovo en Nederland.  
We laten ons meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop  
en liefde. 
  
Zondag 18 februari collecteren we voor ‘The Passion’ In deze tijden 
van oorlog en polarisatie lijkt het paasverhaal dat we in The Passion 
vertellen, steeds urgenter. De boodschap van Jezus is van alle tijden: 
behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden, heb vertrouwen 
en sluit niemand uit. Dit is een boodschap voor iedereen in ons land en 
willen we doorgeven aan jongere generaties. Daarom blijven we het 
paasverhaal in Nederland vertellen, 
 

Dit jaar voor de veertiende keer, vanuit  Zeist. Je vindt hier 
verschillende geloofsovertuigingen, diversiteit en culturen. The Passion 
biedt mogelijkheden om deze met elkaar te verbinden. Samen met 
inwoners en maatschappelijke partners, zoals Bartiméus, willen we er 
een mooie editie van maken. Dat is waar we in geloven!' 
 

U kunt tijdens de collecte geven of via NL68 RABO 0162 1080 44 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente Den Dolder o.v.v. The Passion. 
 

Zondag 25 februari collecteren we voor Noodhulp in Israël en 
Gaza. De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben 
dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is 
onbeschrijflijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma 
wereldwijd mensen in nood. Dat doen we nu ook in Israël en Gaza. 
 

In Israël bieden we praktische en psychosociale hulp aan groepen die 
op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en 
arbeidsmigranten uit Azië en Afrika. 
 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische 
benodigdheden en psychosociale hulp. Via ons internationale netwerk 
en in samenwerking met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen 
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bieden we waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, 
ongeacht hun geloof of afkomst.  
 

U kunt tijdens de collecte geven of via NL09 TRIO 078 8484 96 t.n.v. 
ZWO Protestantse gemeente Den Dolder o.v.v. Noodhulp Israël en 
Gaza. 
 

In maart collecteren we voor Bartiméus, Rwanda, omzien naar 
gevangenen in Nederland, Oekraïne en Kosovo.  
In de volgende Onderweg leest u hier meer over. 
 
Namens de Diaconie en de ZWO, Marianne Koster 
 
VAN DE DIACONIE 
 
Detentiecentrum 

Zondag 4 februari vindt er een wake plaats van  
16:30 tot 17:15 uur bij het detentiecentrum aan de 
Richelleweg 13 in Soesterberg. Elke eerste zondag van de 
maand staan we even stil bij wat er om ons heen gebeurt 

met alle vluchtelingen. Ook bij vreemdelingen in detentie 
die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten. 
 
Voedselbank 
Vanaf zondag 4 februari staat de mand voor de 
voedselbank elke zondag klaar. U kunt er iets in doen 
dat u van huis meeneemt, zoals houdbare 
voedingsmiddelen, toiletartikelen en wasmiddel.   
Op de eerste zondag van de maand verkoopt de 
wereldwinkel ook graag voedingsmiddelen voor in de 
mand. 
 
4 februari Collecte: Diaconie 
 
11 februari Collecte: Diaconie 
 
18 februari Collecte 40dagentijd: ’The Passion’ 
 
25 februari  Collecte:40dagentijd: Noodhulp voor Israël en Gaza 
 
Namens de Diaconie: Marianne Koster 
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LEERHUIS BIJBEL EN GELOOF IN FEBRUARI 2024  
 
Datum: dinsdag 13 februari 2024 
Tijd: 10:30 – 12:00 uur, met aansluitend weer een ‘aanschuiflunch’. 
Plaats: de huiskamer van de Maria Christina Kerk, 
Dolderseweg 123b Den Dolder 
 

Thema: ‘De goede twijfel’, over Tomas 
 

Onder begeleiding van ds. Renske Zandstra 
 

Onder redactie van René de Reuver is vorig jaar bij 
Kok Boekencentrum (en in samenwerking met de 
PKN) een mooi bezinningsboek voor de 40dagentijd 
verschenen. Het heet: ‘Aan tafel met Jezus. Zeven ontmoetingen’.  
Het zijn zeven portretten van mensen die Jezus heeft ontmoet en met 
wie Hij aan tafel heeft gezeten, geschreven door voorgangers uit de 
PKN. Vorig jaar hebben we ons samen verdiept in het portret van 
Petrus. 
 

Deze morgen willen we ons richten op Tomas, 
 

‘De eeuwige twijfelaar’, zoals ds. Engele Wijnsma in het portret over 
hem schrijft. We lezen wat er in het Johannesevangelie over hem 
geschreven is, zoals dat hij ook Didymus, tweeling genoemd werd. 
 

En we verkennen daarbij de waarde die wij aan twijfel toekennen. 
 

Is twijfel louter iets negatiefs, zoals het wel meeklinkt in het 
begrippenpaar van de ‘ongelovige Tomas’? 
 

Of bestaat er ook zoiets als ‘goede twijfel’? 
 

Nicolaas Sintoban, Jezuïet, internetpastor en gespecialiseerd in 
ignatiaanse spiritualiteit, schijft daarover in zijn boekje ‘Levenslessen. 
Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet’. 
 

Niet weten is geen ideaal op zich. Maar de innerlijke openheid van het 
niet-weten maakt dat je de verschillende alternatieven echt in 
overweging kunt nemen. De goede twijfel getuigt van wijsheid en 
kracht, en van een vertrouwensvolle wijze van leven, schrijft hij. 
 

Opgave bij Annie van Dijk: E-mail: annie.v.dijk@outlook.com  of 
telefoon: 030-2281589 

mailto:annie.v.dijk@outlook.com
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DRIE KEER LECTIO-DIVINA IN DE 40DAGENTIJD 
 
Op de woensdagochtenden 21 februari, 6 maart en 20 maart 
 
ben je tijdens deze 40dagentijd van harte welkom in de (warme) 
kerkenraadskamer om in kleine kring aan Lectio Divina te doen. 
 
De Bijbel kun je bestuderen, een tekst in zijn context bekijken en over 
de woorden theologisch nadenken, samen of alleen, als leek of als 
professioneel theoloog. Je kunt de woorden uit de Bijbel echter ook 
“proeven“, in een geestelijke lezing op zoek naar de spirituele 
betekenis van de tekst. Het gaat dan niet om informatie, maar om 
transformatie, omvorming. De tekst van binnen uit verstaan. 
 
Deze vorm van Bijbel lezen is een heen en weer gaan tussen actief 
luisteren en je laten raken door wat van God kan komen. Deze 
leespraktijk van de “Lectio Divina“ is al in de eerste eeuwen van het 
christendom ontwikkeld en werd al door de woestijnvaders beoefend. 
 
Deze manier van lezen kent – na een voorbereiding - vier stappen. 
Lectio, of aandachtig lezen. 
 
Meditatio,of aandachtig luisteren. 
 
Oratio, gebed. 
 
En contemplatio, schouwen of rusten in God. Alles loslaten en stil zijn, 
de tekst leest jou en legt je bestaan voor Gods aangezicht uit. 
 
Tenslotte is deze manier van lezen ook een manier van leven, en kan 
deze doorwerken, als weg om te gaan. 
 
We beginnen om 10:00 uur. 
 
Steeds kiezen we één van de lezingen die de volgende zondag op het 
leesrooster staat. Voor de Lectio staat ongeveer een half uur tot drie 
kwartier. Na afloop drinken we samen een kopje koffie. Je kunt er 
uiteraard ook voor kiezen om na de Lectio je eigen weg te gaan. 
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BERICHTEN VAN DE ZWO 
 
Samen in actie met Rwanda 
 
Onze gemeente komt de komende periode in actie 
voor Rwanda. Een klein land in Oost-Afrika met 
een heftige geschiedenis. Het knokt zich omhoog 
om de wonden te helen van de genocide, die in 

1994 plaatsvond. Honderd lange bange dagen stonden Hutu’s op 
tegen de meer welvarende Tutsi’s en werden bijna 1 miljoen mensen 
vermoord. Sindsdien doen Rwandezen met man en macht hun best om 
één volk te worden zonder etnische verschillen.  
Er kwam een nieuwe vlag en een nieuw volkslied. 
 
Rwanda heeft 
een jonge 
bevolking: twee 
derde is jonger 
dan 30 jaar. 
Zij hebben de 
genocide niet 
meegemaakt en 
zijn trots op hun 
mooie groene 
land van duizend 
heuvels.  
Maar met zo’n 
bevolkingsgroei 
is het voor 
jongeren lastig om werk te vinden. Ook zijn de verschillen tussen stad 
en platteland nog groot. Veertig procent leeft onder de armoedegrens, 
vooral in de landelijke gebieden.  
Via Kerk in Actie willen we daarom in het nieuwe jaar vier projecten 
van Rwandese kerken steunen: verzoening van daders en overleven-
den van de genocide, onderwijs, gezond eten en vak trainingen. 
 
Op zondag 4 februari starten we met informatie over dit project.    
Verder komt in de 40dagentijd het thema ‘Hulp en verzoening’ terug in 
de dienst van 10 maart en bij de vastenmaaltijd.  
De Centrumkerk in Bilthoven start op 28 januari hun Rwanda project en 
het ligt in de bedoeling dat we samenwerken. 
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40Dagentijd 
 
De veertigdagentijd begint op 18 februari en heeft als thema: 
Ga je mee?’                                                                                                          
Iedere week is er een ander project van de diaconie en ZWO, 
waarover u in deze Onderweg meer kan lezen. 
 
Vastenmaaltijd 
 
Op 14 maart organiseren we samen met de Onze Lieve Vrouw kerk uit 
Bilthoven de jaarlijkse oecumenische vastenmaaltijd met als thema 
‘Hulp en verzoening’ in Rwanda’.                                                                                         
Deze vindt plaats in de ontmoetingsruimte van de Maria Christina kerk 
in Den Dolder. Er wordt gezorgd voor een voedzame, sobere maaltijd 
uit Rwanda. 
 
De inloop is vanaf 17:30 uur, de maaltijd begint om 18:00 uur.  
U bent van harte welkom!  
U kunt zich opgeven bij Herma Lenderink: r.lenderink@planet.nl of  
06-12560527. In de Maria Christina kerk ligt ook een lijst achterin de 
kerk waar u zich op kunt geven.   
 
Veertigdagenkalender 
  
Op zondag 4 februari zijn er veertigdagenkalenders in de wereldwinkel 
beschikbaar. In de kalender vindt u voor iedere dag gebeden, 
gedichten en meditaties om toe te leven naar Pasen.  
Inspirerend en van harte aanbevolen. 
 
Wereldwinkel 
 
Vorig jaar hebben we in de 40dagentijd prachtige 
beschilderde paaseieren verkocht uit Roemenië. 
Op verzoek verkopen we ze op  zondag 3 maart 
weer.  
De ‘gewone’ wereldwinkelartikelen, onder andere 
voor de voedselmand, zijn natuurlijk ook te koop. 
 
Een vriendelijke groet namens de ZWO: 
 
Ria Spies.  

mailto:r.lenderink@planet.nl
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De Liturgische Bloemen in de kerk  

Elke zondag wordt er gezorgd voor bloemen in 
de kerk. 
Deze groet gaat na afloop van de dienst naar 
een gemeentelid. Soms vanwege een verdrietige 
mededeling, soms vanwege vreugdevolle jaren.  
Altijd weer en dat kunt u lezen in de Onderweg , 
wordt zeer gewaardeerd. 
De derde zondag van Advent ging ik met een 
prachtig roze boeket naar de Wijngaard om dit 

aan Miep van Santbrink te overhandigen. 
Het gaat haar goed en haar dank was groot. 
Nog altijd betrokken bij het wel en wee van de Maria Christina Kerk. 
 

Zo ging het stuk van de Gedachteniszondag naar Alie Beuker en  
Ali Demper. Het prachtige Kerststuk werd gebracht naar het 
kinderhospice Zonnacare in Den Dolder 
De diaconie houdt nauwkeurig bij wanneer en wie in aanmerking komt 
voor de groet namens de gemeente. 
 

De kleur van de bloemen wordt meestal bepaald door de kleuren van 
het kerkelijk jaar. 
De kleuren komen ook voor in het antependium en de stola die wordt 
gedragen door de voorganger. 
 

In de adventstijd en de 40dagentijd is de liturgische kleur paars. Met 
uitzondering van de derde advent dan is het roze wat de betekenis 
heeft, kerst nadert het wordt licht. 
Met kerst is de kleur wit, zo ook bij Witte Donderdag, Pasen, Dopen, 
Huwelijk en Uitvaart. 
De kleur rood zien we met Pinksteren, bevestiging ambtsdragers. 
Groen is de kleur van de gewone zondagse vieringen. 
Als er niet iets bijzonders is in het kerkelijk jaar is groen de liturgische 
kleur. We proberen met aandacht en zorg deze taak te vervullen en 
doen dat ook met veel plezier . 
 

Namens de bloemendames: 
  

Hetty Coljee, Anneke Lasterie, Trudy Steetskamp, Joke Zandstra. 

Met een hartelijke bloemen            groeten: 

 
Herma Lenderink. 
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Antependium kleurenschema 

 
 
 

 
 

 
 

1ste Collecte opbrengsten: Diaconie december

3-12-2023 Pro Rege 114,55€   

10-12-2023 Diaconie  48,05€     

17-12-2023 Diaconie  80,50€     

24-12-2023 Kinderen in de knel 397,45€  

25-12-2023 Kinderen in de knel 98,00€    495,45€   

31-12-2023 Diaconie 90,60€     

2de Collecte opbrengsten: Kerk december

3-12-2023 Maria Christina kerk 56,25€     

10-12-2023 Maria Christina kerk 48,85€     

17-12-2023 Maria Christina kerk 34,15€     

24-12-2023 Gezamelijke collecte -€         

25-12-2023 Maria Christina kerk 46,90€     

31-12-2023 Maria Christina kerk 66,50€     

Digitaal ontvangen voor kerkcollectes M.C. Kerk 125,00€   

OPBRENGST COLLECTES MARIA CHRISTINA KERK

Paars 

groen 

wit 

rood 
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UIT HET VERSLAG VAN DE KERKENRAADSVERGADERING 
VAN 13 DECEMBER 2023 

 
Aanwezig: Ron Coljée (preses), Alie Dormans, Rein van Dijk 

(scriba), Marianne Koster, Ria Spies, Trudy Steetskamp 
(notulist) en ds. Renske Zandsta. 

Afwezig: Wim Dekker en Gerrie van Rijswijk. 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering met een Advent gebed van 
Erwin Roosen “Wordt wakker.” 
 

2. Gesprek met ‘Ontmoeting, dat treft!’: 
De dames Tineke Bot, Heleen de Hoog en Henriette Lopulalan 
worden welkom geheten. 
In de bespreking die ontstaat merkt de groep op dat het niet altijd 
duidelijk is wat er van hen verlangd wordt. Het is nog een zoektocht 
wie Ontmoeting, dat Treft! wil bereiken. Zijn dat alleen de eigen 
kerkmensen of een bredere groep? Het aantal mensen dat bij de 
bijeenkomsten aanwezig is varieert. In Onderweg zullen de 
activiteiten tijdig gepubliceerd blijven worden. Geadviseerd wordt 
om voor meer bekendheid de activiteiten ook in de nieuwsbrief van 
Pelita te vermelden. 
De scriba zegt altijd beschikbaar te zijn voor vragen. 
Sinds dit seizoen heeft de kerkenraad een bedrag gereserveerd 
voor de organisatie van Ontmoeting, dat Treft! evenementen.  
Mocht dat niet toereikend zijn kan altijd overlegd worden met het 
College van Kerkrentmeesters. 
Heleen benadrukt dat het voorzitterschap en penningmeester- 
binnen de groep, zoals nu het geval is, niet gecombineerd zou 
moeten worden.  
Gevraagd wordt naar de reacties op de destijds gehouden enquête. 
Deze zijn geïnventariseerd en in de afgelopen periode heeft men 
met het aanbod aan activiteiten rekening gehouden met wensen en 
op- en aanmerkingen.  
Chris de Jong en Renske Zandstra wonen de bijeenkomsten bij en 
ook Henk de Roest heeft aangeboden mee te denken. 
De kerkenraad waardeert de inzet van de groep en is blij met de 
georganiseerde diversiteit aan activiteiten. Heleen wordt ook 
bedankt voor het wekelijks verzorgen van mooie toepasselijke 
afbeeldingen op de liturgieën. De dames verlaten de vergadering. 
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3. Ingekomen en verzonden stukken: 
De scriba heeft de nodige stukken rondgestuurd en geeft verdere 
toelichting. 

- De PCOB en KBO hebben besloten uit elkaar te gaan. 
PCOB gaat verder met ANBO als ANBO-PCOB. 
 

4. Verslag van de vergadering van 8 november 2023 en Actielijst: 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 
N.a.v.: 5. b.: 5e aandachtstreepje: Het voorbedeboek wordt weinig 
gebruikt. Renske zal de mogelijkheid om voorbede aan te vragen 
nogmaals noemen in ‘Onderweg’.  
De Actielijst: deze blijft ongewijzigd. 
 

5. Begroting 2024 Diaconie: 
De ontwerpbegroting van de Diaconie is opgesteld en ingediend bij 
de Kerkenraad: deze is goedgekeurd, wordt getekend en zal 
opgestuurd worden. 
 

6. Begroting 2024 Kerk: 
De begroting van het College van Kerkrentmeester is door de 
Kerkenraad vastgesteld in haar vergadering van vandaag; wordt 
getekend en zal opgestuurd worden.  
 

7. Onderhoudsbegroting 2024 Kerk: 
De meer jaren onderhoudsbegroting van de kerk is vrijwel identiek 
aan vorig jaar. De vergadering gaat akkoord. 
 

8. Rapportages en mededelingen:  
a. Predikant: 
- Renske draagt sinds de 1e Adventzondag met veel plezier haar 

nieuwe stola. 
- Het Kerstconcert op zondag 10 december jl. met het Senioren 

Harmonie Orkest van de Provincie Utrecht was mooi. Het was 
een fijne middag in een goede sfeer en het concert is zeker 
voor herhaling vatbaar. 

b. Eredienst: 
Op zondag 31 december a.s. zal de zoon van Renske 
voorgaan. Iemand zal gevraagd worden om tijdens de preek in 
de nevenruimten op de kinderen te passen. 

c. Pastoraal Beraad: Geen bijzonderheden. 
d. College van Kerkrentmeesters: 
- Renske heeft een aantal suggesties gedaan om het 

rondschrijven voor de actie Kerkbalans op een iets andere 
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manier te doen. Volgend jaar kunnen die overgenomen worden. 
Voor dit jaar is het te kort dag. 

- Het ophalen van de enveloppen voor de actie Kerkbalans door 
de kerkelijk medewerkers is veel werk, maar blijkt jaarlijks 
lucratief. 

- De brief bij de actie Kerkbalans van ZWO zal door Herma 
Lenderink en Peter Koster opgesteld worden.  

- Een medewerker van de Provincie Utrecht heeft onze kerk 
bezocht om te kijken hoe er nog verder verduurzaamd kan 
worden. Het verslag hiervan zullen de Kerkrentmeesters 
bestuderen, waarna besloten zal worden tot welke 
werkzaamheden overgegaan kan worden en of hiervoor door 
de Provincie subsidie gegeven wordt.  

- Deze maand vindt in de Maria Christina Kerk een bijeenkomst 
plaats met andere kerken uit de regio om over verduurzaming 
te spreken. Opgemerkt wordt dat de toiletten dringend aan een 
opknapbeurt toe zijn.  
Het college zegt toe dat deze klus boven aan het lijstje staat. 

e. College van Diakenen: 
De nieuwe deelkast, waar op 12 november jl. voor 
gecollecteerd is, zal bij de Werkwinkel op de Dolderseweg  
worden geplaatst. De Diaconie heeft aangevuld wat er 
te weinig opbrengst in de collecte was, zodat deze deelkast 
geheel door de kerk is betaald. 

f. ZWO:  
- Samen met de Centrumkerk in Bilhoven steunt de ZWO vanaf 

het volgend jaar langdurig het door Kerk in Actie geïnitieerde 
project Samen in Actie voor Rwanda. Door middel van een 
magazine en via ‘Onderweg’ wordt de gemeente op de hoogte 
gehouden van de verschillende activiteiten. 

- In haar volgende vergadering op 17 januari a.s. zal gepraat 
worden over de activiteiten voor volgend jaar.  

g. Ontmoeting, dat treft!: zie onder punt 2. 
h. Redactie Onderweg: Tineke Bot doet nu de correctie voor 

publicatie. 
i. Oecumenische contacten:  

- Na het minisymposium dat door de Raad van Kerken werd 
georganiseerd, zijn er publicaties in de Vierklank geweest 
over de diverse kerstactiviteiten. De Maria Christina Kerk 
wordt daar niet in meegenomen, omdat het blad niet in Den 
Dolder verspreid wordt. 
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- Zodra de nieuwe burgemeester van Zeist benoemd is, lijkt 
het verstandig contact met haar te zoeken.  
In geval van calamiteiten staat onze Maria Christina Kerk op 
een centraal punt om hulp te bieden. 

j. Website: Geen bijzonderheden. 

Diversen: In de Kerstnachtdienst zullen kaarsjes uitgedeeld worden 
zodat de aanwezigen het Licht aan elkaar kunnen doorgeven. 
 

9. Rondvraag: 
- Gevraagd zal worden of de wielen onder het plateau waar de 

doopvont op staat “onzichtbaar” gemaakt kunnen worden. 
- De tafel achter in de kerk, waar de gedenksteentjes op liggen 

(en waar ook de engel op staat), zal bij verhuur uit de kerkzaal 
weggezet worden zodat deze niet gebruikt kan worden om lege 
kopjes op te zetten. 

- Het voorlopig vergaderschema is goedgekeurd. 
- De kerkenraadsvergadering van 10 januari 2024 wordt verzet 

naar 17 januari 2024. 
- Bij Altrecht zal nagevraagd worden of Georgina er nog woont. 

Zo niet, dan kan de regel de kerkdeur op slot te doen ongeveer 
10 minuten nadat de dienst begonnen is, teruggedraaid 
worden. 

- In de dienst van 7 januari 2024 zal de Wereldwinkel niet 
opgesteld worden. 

- Ties Schutte (Fivoor) en André Drost (Reinaerde) zullen voor 
volgend jaar een uitnodiging krijgen 
eenkerkenraadsvergadering bij te wonen. 
 

10. Sluiting: 
Alie Dormans leest uit ‘Op de vleugels van verwondering’ van 
Janneke Nijboer: “Vecht voor hen”. 

Aldus vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 17 januari 2024 
Rein van Dijk, scriba 

 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 

NieuwjaarEen kaart met deze wensen 

en de hartelijke groeten kreeg de 
Gemeente van Peter en Annemarie 
Vos. Vrijwilligers van Reinaerde.   
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ONTMOETING, DAT TREFT! 

Jubileumconcerten 
25 jaar Barokensemble Con Piacere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quam pulchra es 
                              - Wat ben jij mooi! - 
 
17 december 2023, 15.00 u., Protestantse Kerk, Kerkplein 1, Zandvoort 
11 februari 2024, 15.00 u., Martinuskerk, Kerkstraat 15, Rijswijk (Gld.) 
3 maart 2024, 15.00 u., Maria Christinakerk, Dolderseweg 123, Den Dolder 
9 maart 2024, 15.30 u., Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, Zwolle 
 

Teksten uit het Hooglied, getoonzet door Vierdanck, Schütz, Charpentier, 
Tomkins,Tarditi e.a. 
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Het barokensemble Con Piacere, waar ik als klavecinist en organist 
aan meewerk, bestaat nu 25 jaar. Daarom hebben we, onder de titel 
'Quam pulchra es' (Wat ben jij mooi!), een speciaal jubileumprogramma 
gemaakt, dat we in de komende maanden vijf maal gaan uitvoeren. 
Voor deze gelegenheid hebben we extra muzikale versterking 
gevonden in twee violistes. 
 
We hebben een selectie gemaakt uit een groot aantal door ons bij 
elkaar gezochte muziekwerken met teksten uit het Bijbelboek Hooglied. 
Zoals wellicht bekend is dit Oudtestamentische boek een prachtige 
cyclus van liefdespoëzie, waarin een vrouw en een man en ook een 
groep meisjes aan het woord zijn. Erotische teksten, waarin 
uiteenlopende gevoelens tot uitdrukking worden gebracht: genieten, 
verlangen, verleiding, vrees voor verlies, zoeken, bewondering. En ook 
liefde voor de natuur als plaats om samen liefde te bedrijven, 
koestering te ontvangen. 
 
Is dit boek in de bijbel terecht gekomen ondanks of dankzij het vaak 
erotisch karakter? Het is in ieder geval heel populair geworden in de 
Joodse wereld; nog steeds gezongen en gelezen op Pesach, Pasen. 
Het is al in een vroeg stadium van ontstaan verstaan als een gelijkenis 
van de liefde van God voor het volk Israël, zoals die blijkt uit de 
bevrijding uit Egypte en de woestijntocht, met daarin het geschenk van 
de Thora (de Tien Woorden) op Sinaï. 
 

Ook in de christelijke kerk is het boek geliefd geworden. Daar verstaan 
als verzinnebeelding van de liefde tussen de kerk en Christus, tussen 
de kerk of de gelovige en Maria, of tussen de gelovige en zijn 
zoekende ziel. En vooral uit deze inspiratie komt de muziek voort die 
wij willen laten horen. 
 

Eerste concert vindt plaats op zondag 17 december 2023, om 15:00 u.  
in de Protestantse Kerk van Zandvoort, Kerkplein 1. 
Voor het bestellen van kaarten en verdere informatie verwijs ik je naar 
de website: https://classicconcerts.nl/ 
 

3 maart 2024,vindt dit plaats om 15:00 uur, 
in de Maria Christinakerk, Dolderseweg 123C, Den Dolder 
 

Hartelijke groeten, 

           Tom Fossen                       

https://classicconcerts.nl/
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De ‘Geboorte van het eiland Walcheren’  
 

Zondagmiddag 18 februari 15:00 uur  
Plaats: Maria Christina kerk Den Dolder 
Adres: Dolderseweg 123c  
 

Walcheren aan de Noordzeekust met haar eerste bewoners. 
De Noordzee lag ooit veel lager dan zijn huidige niveau. In die tijd 

liepen er bv nog mammoeten, sabeltandtijgers en wolharige 

neushoorns rond. Op het eiland heeft men sporen van oude boom-

stammen opgegraven en heeft men koppen van grote herten ontdekt.  
 

Uit de Romeinse tijd zijn er archeologische vondsten gedaan.  

De eilanden Walcheren, Borssele en Zuid-Beveland liggen nog vast 

aan Vlaanderen. 
  

Toen de Romeinen de regio onder controle kregen, vestigden ze een 

vlootbasis bij Domburg. 
  

Bij de nederzettingen in die tijd zijn er tempels gewijd aan de Zeeuwse 

godin Nehalennia en werd, bij behouden terugkomst per schip, door de 

handelaren een steen aan haar geofferd.  
 

Aan het einde van de 3e eeuw begon de zeespiegel te stijgen en 

Zeeland kwam onder water te staan. De bevolking trok weg.  

Rond 600 vindt terugtrekking van de Noordzee plaats en sluit de 

kustlijn zich weer.  
 

Aan het eind van de 

7e eeuw veroverden 

de Franken het 

gebied.  

Een nederzetting aan 

de kust ten 

noordoosten van het 

latere Domburg 

bloeide op als 

handelsplaats en 

Walcheren werd een 

belangrijk militair 

steunpunt.  
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Willibrord was een Ierse monnik van Engelse komaf en kwam in 690 

als zendeling naar de lage landen.  

Hij heeft de kustbewoners de christelijke beschaving bijgebracht.  
 

Onder de Frankische koningen Karel de Grote werden de kusten 

versterkt met wachtposten om aanvallen van Vikingen af te slaan.  

Op Walcheren werden 3 Karolingische ringwalburgen opgeworpen ter 

verdediging. 
 

Op Walcheren waren vele geulen en kreken uit de tijd voor de 

bedijking: In de 12e eeuw wordt Walcheren van ringdijken voorzien en 

kwamen er motte kastelen op Walcheren. Een ‘vluchtberg’ of ‘heuvel’ 

was in gebruik als militaire versterking en rondom de berg en het 

voorhof liep een natte of droge gracht.  

Het stichten van een kerk of kapel, bijna altijd in de nabijheid van een 

motte, zorgde voor de ontwikkeling van een dorpje.  
 

In Zeeland verwees kasteelbezit niet alleen naar de militaire macht van 

een edelman maar ook naar zijn rechtsmacht in de heerlijkheid of het 

ambacht. Het grondbezit van de graven was rond 1200 vrijwel geheel 

verdwenen. Het waren de grootgrondbezitters waar op de Hollandse 

graaf en ook de Vlaamse graaf, een beroep deden om hun 

gezag in Zeeland te vestigen.  

De Utrechtse bisschop Godebaldus van Utrecht heeft een 

kloosterorde uit Vlaanderen opdracht gegeven de verzwakte 

geloofsijver op Walcheren te versterken.  
 

Daarna weer vervangen door de jonge en energieke orde der 

Norbertijnen, hun pastoraal doel: prediking in en het beheer van 

parochies, het geven van onderwijs, en - binnen de klooster-

muren - het opleiden van novicen (nonnen) tot het pastoraat.  
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Middelburg was al vroeg een belangrijke havenplaats.  

In de 11e eeuw, toen Zeeland bij het Duitse Rijk hoorde en 

Walcheren in leen was gegeven aan de graaf van Vlaanderen, 

was Middelburg het bestuurscentrum van Zeeland Bewesten de 

Schelde. De uitgestrekte parochie van de 1e Westmonsterkerk 

wordt in tweeën gesplitst en een 2e kerk gesticht, de 

Noordmonsterkerk. Vanuit de 5 Moederkerken met parochies 

ontstonden uiteindelijk 34 dochterkerken op het eiland.  
 

Ik hoop uw interesse opgewekt te hebben, de details en de 

beelden zijn zondagmiddag 18 februari vanaf 15:00 uur te 

horen en te zien. 
 

Welkom en tot ziens,                                              Jan Leijnse     
 

                                                        

FIETSEN GEVRAAGD  

voor Oekraïense vluchtelingen 

Zoals bekend worden in De Bilt, Bilthoven en 
Den Dolder vluchtelingen uit Oekraïne 
opgevangen. De meeste van hen hebben geen eigen vervoer en 
willen graag de beschikking hebben over een fiets. Inmiddels 
hebben we al meer dan 110 mensen aan een fiets kunnen 
helpen, maar er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen. 
Helaas zijn we door onze voorraad heen van de Centrumkerk in 
Bilthoven. Mijn vraag aan de Onderweg lezers in Den Dolder is, 
heeft u misschien nog een fiets in de schuur staan die u niet 
meer gebruikt en wilt u deze beschikbaar stellen voor deze 
vluchtelingen? U maakt ze daar enorm blij mee. Kleinere 
mankementen zijn geen bezwaar, we kijken de fietsen eerst na 
en knappen ze op. Vooral damesfietsen zijn erg gewild, omdat 
veel mensen ook willen leren fietsen. Fietsen met grotere 
mankementen kunnen wellicht nog als donor dienen.                                 

Wilt u een fiets afstaan? 
               Dan kunt u contact opnemen met: 
                          Dirk Verburg  
                                  06-51944880 of   
                                        dirk.j.verburg@kpnmail.nl  

mailto:dirk.j.verburg@kpnmail.nl
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Preek van de leek 

 

 

Samen Wonen Een oefening in delen 
 
Al zo lang als ze zich kan herinneren, is Marieke van Nimwegen (71) 
gefascineerd door andere woonvormen. Alleen wonen vond ze meestal 
maar saai (soms zelfs eenzaam) en een partner – laat staan een gezin 
– was niet direct voorhanden. Haar zoektocht langs alternatieve 
manieren van samen wonen leidde langs De Hobbitstee, via Centraal 
Wonen naar uiteindelijk een spirituele leefgemeenschap. Tussendoor 
en daarna woonde ze weer alleen of in een rijtjeshuis met haar 
kinderen. Toen die uitgevlogen waren ging ze op zoek naar een kleiner 
huis én meer contact met buren. Ze kwam terecht in Park Rodichem in 
Huis ter Heide; een woongemeenschap met 106 seniorenwoningen. 
Wat maakt dat samen wonen zo belangrijk en zo aantrekkelijk voor 
haar? En waar liggen de uitdagingen? Waarom voelde ze ook 
opluchting als ze een fase van samen wonen weer kon afsluiten?  
In haar Preek van de Leek zal Marieke uitleggen dat samen wonen 
volgens haar een oefening in delen is. Een leuke en leerzame 
oefening, maar lang niet altijd makkelijk.  
Maar ach, dat is alleen leven ook niet… 
Mariekes andere passie is communicatie: tussen mensen, in organisa-
ties en via het geschreven woord. Ze werkte als communicatiemede-
werker en journalist, voornamelijk in de zorg. En deze passie komt 
haar nu ook goed van pas in het bestuur van de Coöperatieve 
Vereniging Park Rodichem u.a. 
Aanvang 16.00 uur in de Centrumkerk, Julianalaan 42 te Bilthoven.  
Na afloop bent u welkom voor een hapje en een drankje. De toegang is 
vrij. Er zal een collecte worden gehouden voor het goede doel dat 
Marieke heeft uitgekozen, de voedselbank in de Bilt. 
Samen Wonen – een oefening in delen 
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VAN DE PCOB 
Protestants Christelijke Ouderen Bond) afdeling Den Dolder. 
 
Komende activiteiten van de PCOB 
Op vrijdag 2 februari houden we onze jaarvergadering. 
We beginnen om 13:00 uur met een broodmaaltijd en aansluitend de 
vergadering. 
Na de vergadering om 15:00 uur zal Cees en Gerrie een foto/film 
vertonen over hun reis naar St Petersburg. 
Sint-Petersburg is de indrukwekkende stad van Peter de Grote.  

Het historisch centrum van Sint-
Petersburg wordt wel het 
‘Venetië van het Noorden’ 
genoemd.  
Het is met zijn vele kanalen en 
meer dan 400 bruggen het 
resultaat van een groot stedelijk 
project dat in 1703 onder het 
regime van Peter de Grote werd 
opgestart. In het historisch 
centrum komt een gevoel van 
tijdloze grandeur tot leven. 
Beroemd is het Winterpaleis, 
oftewel de Hermitage. 
Dit imposante kunstmuseum aan 
de oevers van de rivier Neva 
heeft een enorme collectie 
werken van bekende 
kunstenaars zoals Rembrandt, 

Matisse,  
Da Vinci en Picasso. Tegenover de Hermitage ligt de Petrus-en-
Paulusvesting uit de 18e eeuw met enkele musea en de gelijknamige 
kathedraal. De Russisch-orthodoxe Izaäk-kathedraal met zijn gouden 
koepel, is eveneens onmisbaar in het straatbeeld van Sint-Petersburg. 
Ook zien we Petershof een paleis met zijn grandeur van die tijd met 
een geweldige tuin met vele beelden en fonteinen. 
 
Ook niet leden zijn van harte welkom.  
Voor nadere inlichtingen over deze bijeenkomst kunt u contact 
opnemen met: Gerrie of Cees van Rijswijk 030-2250325 en/of  
Elly Egberts 030-2283841. 
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2 februari 
Vanouds wordt op 2 februari, de veertigste kerstdag, de Opdracht van 
Jezus in de tempel gevierd. Het boek Leviticus legt uit waarom. 
 

3 - 4 februari 
De lezingen uit het Marcusevangelie houden gelijke pas met wat ’s 
zondags in de Kerk wordt gelezen: bezetenen worden bevrijd, zieken 
genezen, het koninkrijk van God is nabijgekomen.                                                      

BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI 2024

1 do Opgetild uit de storm Psalm 18:26-51
2 vr Rein na geboorte Leviticus 12:1-8
3 za Gezag van Jezuss Marcus 1:21-28
4 zo Genezing en verkondiging Marcus 1:29-38
5 ma Toevlucht Psalm 31
6 di Onderzoek van huidkwalen (1) Leviticus 13:1-11
7 wo Onderzoek van huidkwalen (2) Leviticus 13:12-23
8 do Onderzoek van huidkwalen (3) Leviticus 13:24-37
9 vr Onderzoek van huidkwalen (4) Leviticus 13:38-46

10 za Verborgen zonden Psalm 32
11 zo Het goede nieuws gaat op pad Marcus 1:39-45
12 ma Geloof en vergeving Marcus 2:1-12
13 di Radicale roeping Marcus 2:13-22
14 wo Dorstige grond Jeremia 14:1-10
15 do Valse profeten ontmaskerd Jeremia 14:11-16
16 vr Huilend hart Jeremia 14:17-22
17 za Uit de diepte Psalm 130
18 zo Geroepen Jeremia 1:4-12
19 ma De pan kookt over Jeremia 1:13-19
20 di Heer, red mij! Psalm 116
21 wo In het hart gegrift Jeremia 17:1-18
22 do Sabbat als maatstaf Jeremia 17:19-27
23 vr Licht en redding Psalm 27
24 za Groei in geloof 2 Petrus 1:1-11
25 zo Getuigen van Gods gorie 2 Petrus 1:12-21
26 ma De pottenbakker en het klei Jeremia 18:1-12
27 di Roep om rechtvaardigheid Jeremia 18:13-23
28 wo Zuiver hart Psalm 51
29 do Gebroken Jeremia 19:1-9



 

 

5 februari 
Psalm 31 is weer een oude markering in de voorbereidingstijd van 
Pasen: nog vijftig dagen. 
 

6 - 11 februari 
Huidige Bijbeluitgaven zijn terughoudend met het woord ‘melaatsheid’ 
(lepra), want dat is de benaming van een specifieke ziekte die pas door 
de soldaten van Alexander de Grote naar het westen is gebracht. 
De NBV21 gebruikt daarom de aanduiding ‘huidziekte die onrein 
maakt’. De Leviticuslezing en Psalm 32 bereiden voor op het 
zondagsevangelie Marcus 1:39-45. 
 

12 - 13 februari 
De lezingen van Marcus 2 leiden toe naar de vastentijd: 
‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen 
is?’ (vers 19). Dat is de reden waarom de veertigdagentijd bestaat uit 
sobere werkdagen, en dat de zondagen niet meegerekend worden.  
De zondag – vanouds Dominica genoemd: ‘Dag van de Heer’ – is er 
niet om te vasten, maar om de aanwezigheid van Christus te vieren.  
 

14 - 22 februari 
Vanaf Aswoensdag, dag 1 van de Veertig dagen, leest de Kerk dit 
jaar gedeelten uit de profeet Jeremia. In Matteüs 16:14 wordt Jezus 
met deze profeet vergeleken. Jeremia en Jezus zijn niet alleen in hun 
woorden maar ook in hun handelingen profetisch: zij belichamen het 
levende woord. Psalm 130 is een boetepsalm, Psalm 116 zingt van 
‘mijn leven ontrukt aan de dood’ (vers 8). 
 

23 - 25 februari 
Psalm 27 en 2 Petrus 1 klinken vanouds op de tweede zondag in de 
veertigdagentijd als het evangelie van Jezus’ verheerlijking op de berg 
wordt gelezen. 
 

26 februari - 6 maart 
Het boek van de profeet Jeremia neemt in de Bijbel een bijzondere 
plaats in, omdat het zowel van zijn profetische woorden en 
symbolische handelingen, als ook van zijn persoonlijke belevenissen 
vertelt. Psalm 51 is weer een boetepsalm. Psalm 19 wordt gezien als 
het gebed van de messias als hij de tempel zuivert.  
Het klinkt doorgaans bij de tempelreiniging in het evangelie, nu bij de 
tempelprediking van Jeremia.  
Psalm 102 is verwant aan de Klaagliederen van Jeremia. 
 
  



 

 

 


